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". Februari Kerkdiensten

ko=kinderoppas Zondag 4 februari Zondag 11 februari  Zondag 18 februari  Zondag 25 februari

10.30 uur: ko + kn 10.30 uur: ko +mn 10.30 uur: ko + kn 10.30 uur: ko +kn
ADRIAEN ds. H. Schaap ds. D. van Vreeswijl] ds. H. Schaap dhr. Setkin Sies
JANSZKERK
Kasteelweg 50

10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn 10.00 uur: ko + kn
PELGRIMSKERK ds. D. van VreeswijK ds. H. Schaap ds. D. van Vreeswijk| ds. D. van Vreeswijk
Reyerdijk 51 Samendienst

10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
GROENE TUINKERK |Ds. C. L. de Rooij Ds. ). Brederveld | Mw. ds. H. Hummel| Mw. Ria Keijzer
Groene Tuin 353  |Zondag Werelddiaconaat 1e 40-dagentijd 2e 40-dagentijd

Collecte: Bangla- | Collecte: Kerk + | Collecte:Kerk + |Collecte: Diaconie

desh + K.A. Verwarming Verwarming + Verwarming

10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Nw. SONNEBURGH |Mw. G. de Kwant- | Ds. AL.A.den Dhr. C. Cornelisse | Dhr. G. Laheij
Ravenswaard 5 van der Vlist Besten

10.30 uur: 10.30 uur:
MEERWEIDE Heilig avondmaal
Dhr. J. Bos Ds. E. van Halsema

10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
MAASSTAD
Ziekenhuis

11.00 uur: 11.00 uur:
SMEETSLAND ds. H. Hummel

Avondsmaalviering

Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk

Groene Tuinkerk Meerweide

Mw. ds. H.P. Hummel Ds. E.A. van Halsema Mw. M.van Weerden

06-15 86 64 02 06-46 64 22 98 06-140509 68
predikant.groenetuinkerk@gmail.com rianne.van.halsema@aafje.nl groenetuin kerkelijk@gmail.com
Adriaen Janszkerk Smeetsland Contact pastoraat
Ds. J. Schaap Mw. Karin Bos Adifaen lancrkerk
010-3040233 karin.bos@aafje.nl Ferdy van Mastrigt

06-36 438398 Debbie Schroder 06 - 36541515
schaapherder@solcon.nl dschroder@aafje.nl

Pelgrimskerk Sonneburgh,

Ds. D. van Vreeswijk
06-1963 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

locatie Ravenswaard
06-36586496
Gea de Kwant-van der Vlist

gea.dkwant@sonneburgh.ni
dinsdag en woensdagochtend aanwezig

Pelgrimskerk

mw. Louise den Hartog
06-497473 56
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl




Van de redactie

Het thema van dit kerkblad is Loslaten.

Loslaten kan moeilijk zijn. Soms zitten
dingen zo in ons denken verweven
dat het pijn doet om het los te laten.
Denk bij loslaten bijvoorbeeld aan
het los laten van bepaalde
verwachtingen, het loslaten van een
baan, van een geliefde, een dierbare
die er niet meer is.

Gelukkig hoeven we dit proces niet
alleen te doen, maar kunnen we God
hierbij om hulp vragen. We mogen
het aan Hem geven. Als het lukt om
dingen los te laten kan er ruimte
komen voor nieuwe dingen. In 2
korintiers 5:7 staat: Zo is dan wie in
Christus is een nieuwe schepping; het
oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe
is gekomen. (NBG51)

Los laten is ook vertrouwen.
Vertrouwen dat God ons niet los laat.
Het begint met beseffen dat wij geen
controle hebben over ons leven.

We kunnen ons leven toevertrouwen
aan God, door het verleden los te
laten, omdat God ons een nieuw
leven heeft gegeven. Ook kunnen we
de toekomst los laten, en er op
vertrouwen dat Hij ons zal leiden, naar
waar Hij wil dat wij gaan.

Veel leesplezier,
Hartelijke groet, Heleen Maas,
redactielid.

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt u in een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com
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ie zich aan zijn leven vastklampt,
verliest het, maar wie in deze wereld
zijn leven loslaat, behoudt het voor

het eeuwige leven.

Johannes 12:25

Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 21



Overdenking

Loslaten

Twee monniken waren samen op reis. Aan de oever van een rivier zagen
ze een vrouw zitten huilen.

Een van de monniken vroeg haar bezorgd wat er aan de hand was.

De vrouw antwoordde: 'k moet de rivier oversteken, maar ik kan niet
zwemmen. |k ben bang dat ik verdrink.

Zonder te aarzelen pakte de monnik haar op en droeg haar naar de
overkant.

Daar legde hij haar voorzichtig neer. Zij bedankte de monnik hartelijk

voor zijn hulp.

De monniken liepen verder en de tweede monnik vroeg de eerste: ‘Hoe kon je dat nou doen?

We hebben de gelofte van armoede en kuisheid afgelegd. Het is zelfs verboden tegen een vrouw te praten. Laat staan
haar aan te raken’

De eerste monnik luisterde en antwoordde rustig: ‘Toen ik aan de andere kant van de rivier kwam, heb ik haar
neergelegd. Waarom draag jij haar nog steeds bij je?’

Wat draag je allemaal met je mee, wat je eigenlijk al lang had kunnen loslaten?

Is het niet zo dat wij heel vaak in het leven dingen angstvallig vasthouden, waarvan wij denken dat het ons
duidelijkheid en veiligheid biedt? En waarvan wij weten: als ik dit blijf vasthouden, dan zou het mij op den duur
weleens heel veel kunnen kosten. Eigenlijk had ik die situatie los moeten laten, denk je. |k heb vastgehouden aan mijn
boosheid, want iets of iemand heeft je gekwetst en noem maar op. En elke keer als er iets in de buurt komt van die
emotie, dan schiet je in de stress en denk je: "ho!" Loslaten geeft ruimte, maar is voor veel mensen lastig. Hoe vind je
daarin een weg? In Jesaja 43: 16-21 staat het zo:

Dit zegt de HEER, Ik baan een weg door de woestijn,

die een weg baande door de zee maak rivieren in de wildernis.

en een pad door machtige wateren, De wilde dieren zullen Mij eer bewijzen,

die paarden en wagens liet uitrukken, de jakhalzen en de struisvogels,

een heel leger van geweldenaars - omdat lk water schep in de woestijn

daar lagen ze, en ze stonden niet meer op, en rivieren in de wildernis;

ze zifn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd. het volk dat Ik heb uitgekozen, laat Ik drinken.
Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, Dit is het volk dat Ik mij gevormd heb,

denk niet terug aan het verleden. het zal mijn lof verkondigen.

Zie, Ik ga iets nieuws verrichten,
nu ontkiemt het — heb je het nog niet gemerkt?

Het zijn profetische woorden voor mensen in ballingschap. God vraagt aan Israél: weet je nog wie Ik ben?

Ik heb jullie uit Egypte weggeleid en |k ga nog meer voor je doen. De mensen zijn moe, ontheemd, in verwarring. God
belooft echter dat Hij een nieuw begin zal maken.

Heb je nog niet gemerkt dat het al aan het ontkiemen, aan het beginnen is? Hijzelf baant een weg voor hen door de
woestijn, maakt rivieren in de wildernis van hun moeilijke situatie. God belooft iets nieuws te beginnen te midden van
wanhoop in de ballingschap. En tegen vermoeide mensen zegt God dat er een nieuw begin is, nu al. Er is een uitweg uit
de woestijn. God zorgt voor de mensen die bij Hem horen.

Het is Joodse geschiedenis en toch is het ook een gelijkenis, toch gaat het ook over u en mij. Ook wij, mensen van nu,
worden vaak vastgezet in onze gedachten en in ons doen, zijn moe door alles wat ons bezig houdt en wat we met ons

mee dragen, wat we allang los hadden kunnen laten.

Marjan van Weerden



'GEEN VLEESE]
GEEN'STRAF MEER

Het lag niet in de lijn der verwachting dat ik die
100 kilometer per uur op de snelweg nog eens
zou gaan omarmen. |k reed te hard. En vaak ook.
Als we 120 mochten, reed ik 140 en bij 100 reed
ik 120. Wonderlijk genoeg ging het jarenlang
goed, alleen zo nu en dan was er een bon die ik
gedachteloos op de koop toe nam. Tot er iets te
veel bonnen kwamen en ik volwassen dingen
ging denken in de sfeer van: wacht, dit moet toch
anders kunnen.

Of: wat maken die paar minuten eerder aanko-
men nu eigenlijk uit. Laat ik eens proberen hoe
het is om wat langzamer te rijden. Kortom, ik
ging op mijn snelheid letten en sindsdien rijd ik
100. En het grappige is: ineens erger ik me niet
meer aan treuzelaars op de linkerbaan, ik beland
minder vaak in situaties waarin er hard geremd
moet worden en ik kom — vraag me niet hoe het
kan - nog steeds overal op tijd aan. En o0 ja, ik
krijg geen bonnen meer.

GROTERE VREUGDE

Zoiets is het ook met de veertigdagentijd. Het
toeleven naar Pasen ging in mijn jeugd gepaard
met onafzienbare weken lang geen snoepjes
eten; alles wat lekker was verdween in een trom-
meltje. Op paaszaterdag om twaalf uur s mid-
dags mocht het open. Het was niet de bedoeling
dat je dan alles ineens opschrokte, maar die
behoefte was er ook niet.

Al dat lekkers lag je aan te kijken en leek te
vragen: ‘En nu?’ Maar ja, nu niets. Het was Pasen,
je voelde je licht. Er hing iets van blijdschap in
de lucht. De tranen van Goede Vrijdag waren
opgedroogd, het was feest. Jezus leefde weer.
Voor mij als kind was het ieder jaar een enorme
opluchting dat het Hem gelukt was om wéér op
te staan. Al die niet-opgegeten lekkere dingen
maakten de vreugde op een of andere manier
nog groter. En na de sobere weken zonder op-
smuk of lekkere dingen was het paasmaal thuis
werkelijk een feest. Geloof me, mijn moeder kon
er wat van.

‘STABILITAS'

Dus je beheerst je op een bepaalde manier en
het resultaat is dat je je vrij voelt. Hoe kan dat?
Het heeft te maken met wat in de benedictijnse
traditie stabilitas wordt genoemd: het ‘erbij
blijven’ zonder eraan te kunnen of willen ont-
snappen. Je overgeven aan een extern gebod
of verbod en er uiteindelijk intern vrede mee
sluiten. Het effect is dat je je vrij gaat voelen,
ongeacht de situatie.

Gehechtheden zijn voor
iedereen anders
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Repair Café Heerenveen

“Mensen gooien veel te snel spullen weg en

dat is superjammer. Soms is er alleen maar een
draadje los of een zekering kapot®, zegt Roel
Nijwening. Hij is cadrdinator van het Repair

Café in kerkgebouw Trinitas in Heerenveen.

Twee woensdagochtenden in de maand bieden
negen vrijwilligers daar hun diensten aan voor
kleine reparaties. “Mensen komen met lampen,
radio’s, stofzuigers, senseo-apparaten en andere
huishoudelijke apparatuur. Fietsen repareren we
niet en we doen ook geen naaiwerk. In de buurt
zitten bedrijfjes die daarvan moeten leven, daar
moeten we ook rekening mee houden.” Uiteraard
betalen klanten voor nieuwe onderdelen.
Daarnaast is er een fooienpot, waaruit speciaal
gereedschap wordt gekocht.

Het Repair Café wordt aan alle kanten gesteund.
Professionals maakten belangeloos een flyer
voor het initiatief en toen er behoefte was aan
stofjassen werden die gratis geleverd. De belang-
rijkste begunstiger is de kerk, waar de werkplaats
ook begon in 2011. Op de woensdagen mag het
team gratis gebruikmaken van een ruimte in het
gebouw, hun gereedschapskar heeft een vaste
plek in de schuur. En niet alleen voor de technici

Tekst en beeld: Dick Vos

is er gratis koffie, ook voor al hun klanten."De
kerk biedt daarmee gelegenheid om in gesprek
te gaan. De kerk wil uitstralen dat ze meer doet
dan diensten houden.”

Het Repair Café is bekend in de wijde omgeving.
Hier en daar liggen flyers, zoals in de Kringloop-
winkel, maar na al die jaren is reclame eigenlijk
niet meer nodig. Er is werk genoeg voor de
vrijwilligers, die merendeels gepensioneerd zijn.
Allemaal willen ze graag iets betekenen voor

de maatschappij. Repareren bespaart geld en
grondstoffen, zorgt voor minder afval en maakt
de samenleving een stukje duurzamer.
Heerenveen is aangesloten bij de landelijke
Stichting Repair Café, plaatselijk is de organisatie
zo eenvoudig mogelijk opgezet. "Houd de
administratie beperkt en verzand niet in structu-
ren’, wil Nijwening andere kerken meegeven.
www.repaircafeheerenveen.nl

De kerk doet meer dan
diensten houden




Kunst en het verhaal

De rust tijdens de viucht naar Egypte

Jan Brueghel de Oude & Hans Rottenhammer

anno 1sss

Jozef en Maria vluchtten naar Egypte om te
ontsnappen aan de dreiging van koning Herodes.
Volgens het evangelie van Matthels in het Nieuwe
Testament, hoorde koning Herodes over de geboorte
van Jezus en was hij bang dat deze nieuwe koning
zijn macht zou bedreigen. Daarom gaf hij het bevel
om alle pasgeboren mannelijke kinderen in
Bethlehem te doden. Een engel verscheen aan Jozef
in een droom en waarschuwde hem om met Maria en
Jezus naar Egypte te vluchten om aan deze
gruweldaad te ontsnappen. Egypte bood een veilige
toevlucht en bescherming voor de heilige familie
tijdens deze gevaarlijke tijd. De vlucht naar Egypte is
een belangrijk verhaal in het christendom en
symboliseert de bescherming van het goddelijke
kind tegen het kwaad.

Jan Brueghel de Oude verbleef enige jaren in Rome
en werkte daar regelmatig samen met de Duitse

kunstenaar Hans Rottenhammer. In dit landschap
rusten Jozef en Maria uit tijdens hun vlucht naar
Egypte - Maria geeft de kleine Jezus de borst. Het
schilderij werd begonnen door Rottenhammer, die de
engelen en de heilige familie schilderde. Brueghel
nam het vervolgens van hem over en voegde het
boslandschap, de bloemen en de ezel toe.

Koning Herodes | de Grote was van 37 v.Chr. tot 4 na
Chr. een vazalkoning onder de Romeinen over delen
van Judea. Hij was heerser ten tijde van de geboorte
van Jezus en was de eerste en belangrijkste koning
binnen de Herodiaanse dynastie.

Herodes is ook wel bekend als Herodes de Bouwer. Hij
liet onder andere de haven van Caesarea aanleggen
en de tweede tempel te Jeruzalem restaureren. Zijn
heerschappij viel samen met belangrijke
gebeurtenissen, waaronder de geboorte van Jezus

Christus. Tekst: Gerrit Buizer



De drie rock ‘n roll vrouwen en gospel

Normaal eind jaren 50 werd de rock ‘n roll muziek
gezongen door mannen. Er waren drie vrouwen die dat
ook deden in die tijd en ook wel een religieus of
Kerstalbum uitbrachten. Nu volgt een beknopt overzicht
van hen.

De eerste is Brenda Lee. Ze werd geboren als Brenda Mae
Tarpley in 1944 en was van jongs af aan al muzikaal
actief. Tijdens kerkdiensten zong ze solo's en ze luisterde
naar de radio en floot liedjes mee. Haar eerste aanraking
met de muziekwereld was toen ze op school een
zangwedstrijd won, de prijs was een optreden bij een
radiozender.

Op 10-jarige leeftijd was ze de grootste verdiener in haar
gezin, want haar vader was al in 1953 overleden. Ze
verscheen ook op de televisie en brak door in 1955. Bij
haar verdere carriére sta ik niet stil, maar wel bij haar
Kersthit uit 1963: Rockin’ around the Christmas tree. Dat
stond na 60 jaar in 2023 met de Kerst op nummer 1 in de
Billboard Top 100 in Amerika!

Haar gospelalbums zijn Amazing grace, The best gospel
songs, The gospel side of Brenda Lee en Gospel duets
with treasured friends, met 0.a. de countrysterren Dolly
Parton, Emmylou Harris, Charlie Daniels en van
recentere tijd Allison Krause.

De tweede rockster, in het genre rockabilly, is Wanda
LaVonne Jackson. Ze is geboren in 1937 in de staat
Oklahoma. In de jaren 40 verhuisde het gezin naar
Bakersfield, California, om een beter bestaan op te
bouwen. Ze kreeg haar eerste gitaar van haar vader en
zong in haar jeugd al gospelliedjes. In 1948 verhuisden
ze weer terug naar Oklahoma, Wanda was toen 11 jaar.

Toen ze op de middelbare school zat, hoorde Hank
Thompson (een bekende countryster in die tijd) haar
zingen in een radioprogramma. Hij vroeg haar om met
zijn band een opname te maken. Ze ontmoette de grote
Elvis Presley die haar aanmoedigde het genre van
gospel te verlaten en rock 'n roll te proberen.

Elvis had dat zelf ook gedaan. De rest is geschiedenis,
haar grootste hit was Let's have a party tonight. Ze trad
ook in het buitenland op en zong in verschillende talen.
Er verschenen na 1989 nog meer gospelalbums van haar:
Country Gospel, My kind of gospel, Now | have
everything, Teach me to love, Closer to Jesus en Praise
the Lord.

De derde zangeres is Connie Francis, geboren als
Concetta Rose Marie Franconera in 1937. Haar
voorouders waren geémigreerde ltalianen. Al op jonge
leeftijd viel haar muzikale talent op en haar vader
stimuleerde haar om te proberen een carriére in de
showbusiness op te bouwen. Ook leerde zij accordeon
te spelen en kon daardoor een plaats krijgen in een
televisieprogramma in 1955. Haar manager adviseerde
haar om over te stappen naar het zingen.

Ze had veel rock 'n roll hits en met een gospel medley Up
about my head, Glory, Glory, Light of love trad ze op in
de bekende Ed Sullivan Show. Daarna zong ze geen
gospelliedjes meer maar maakte ze wel Kerstalbums o.a.
Christmas in my heart, The Christmas album, Songs for
Christmas en Merry Christmas.

Ronald van Pelt
r.peltd8@upcmail.n

Advertentie

Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-lJsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

»

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 / wijkbusgrootijsseimonde@gmail.com

www.wbgij.nl



Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer weer een gedicht van Ronald van Pelt




Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 De kerkdienst betreffend 9 Van gaatjes voorziene sproeier
van een gieter, douchekop 10 Bezitloos 12 Schutsluis 14 Ja
pans badhuis 16 Lectori salutem (afk.) 17 Gemeente in Gelder
land 18 Onvriendelijk 20 Typische tieneraandoening 22 Klave
cimbelachtig instrument 24 Boom voor viechtwerk 26 Bolge-
was van de |eliefamilie 27 Verlaagde toon 28 Stad in de V5
29 Persoon van rang en stand 30 Land in Azié met 1,4% christe
nen 31 Lid van een Russische volksstam 33 Gemeente in
Limburg 37 Punctueel 40 Kopergravure 41 Duitse rivier
43 Symbool voor rodium 44 Symbool voor radon 45 Het
geheimzinnige, al wat slechts door ingewijden doorgrond kan
worden 47 Diocees 49 Zoon van anemoonvissen Marlin en
Coral(ie) 50 Gekheid! 51 Succesvol lied 53 Oude lengtemaat
54 Gedane moeite 56 Voordeel 57 Tussen nov. en jan. 59 5lij-
mige vis van de karperfamilie 61 Zestiende-eeuws schisma
binnen het westerse christendom

Verticaal

1 Niet vasthouden 2 Terbeschikkingstelling (afk.) 3 Bijbelse
stad 4 Wijnkleur 5 Boek dat volgens de traditie door Mozes is
geschreven 6 Internationaal ruimtestation (Eng. afk.) 7 Ketting-
zang 8 Kroatié (op auto’s) 11 Het hartstochtelijk streven naar
een persoonlijke vereniging van de ziel met God 13 Religieuze
onthouding 15 Onvergelijkelijk 17 Ooit 19 Pijnlijke aandoe-
ning 21 Symbool voor neon 23 Medaille 25 Goed 29 Land van
de tovenaar 32 Nabij 33 Plechtige overeenkomst van God en
de mens 34 Volksgroep 35 Spoorwegbedrijf 36 Samenwer-
kingswerband van 38 landen (afk.) 37 Opnamelocatie 38 Eerste
verflaag 39 Specialiste in de godgeleerdheid 42 Kanunnik
45 Hier ontspringt een rivier die zich daarna vertakt in de Pison,
de Gichon, de Hiddegel en de Frat 46 Muzieknoot 48 Effect
waarmee een bal tennisgespeeld wordt (Eng.) 52 Artikel
55 Windrichting (afk.) 56 Voormalig staatsbedrijf 58 Zoon van
Juda 60 5tad in de VS (afk.).

1 dundendag | Psaln 18:26-51

7 wrijilg Lol b 13218 Mnarln 1 bkl s, e ooprebaschid woe Beves i dien Dol [il s 3:23-40)
1 lirelig Misreis 1:21-28

a Mircie 1:26-34

5 Pualin 11

@ | et ias 13:1-11
7 Leadtles 13:12-23
[ dag | | ewiticus 13:24-37
L] vrijdag i mdties 13:38-44
10 | eoterdag

11

12

13 orous 2

14 Jeramia 14:1 10 Aswoonsdag, begin van de voortipdogont id
15 leramia 14:11 16
1€ leromia 14:17 23
17 potordag Mgalm 130

18 rondag leremia 1.4 12

19 rpandag eromia 1:13-10
20 dinsdag Psaim 1106

21 wWoensdar feramia 171118
22 | donderdag | Jerernia 17119-27
a3 wriidag Psalm 47
24 paterdam 4 Petrus 1:1-11
25 zondan 2 Potrus 1:12-11
6 masndag Jeremia 18:1-12
d/ Jeremia 18:13-23
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2% J@reimia 19 1-9

Tavamia 177 | DapaipbieBsovaissivotint
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Gezamenlijke berichten

Uitnodiging Solidariteitsmaaltijden

De gezamenlijke diaconieén van de Adriaen Janszkerk,
Groene Tuinkerk, parochie De Emmadsgangers en de
Pelgrimskerk nodigen u uit voor de
solidariteitsmaaltijden (soep en brood), die wij in de 40

Tijdens de maaltijden komen zij vertellen over hun werk.
Aan het einde van de maaltijd komt de collectebus langs
voor een vrije gift, die bestemnd is voor het goede doel.

Informatie en opgeven Wil Schuijer 06 3072 1980 of

dagentijd organiseren en wel op de dinsdagen w.schuijer@hotmail.com

27 februari,
5 maart,

12 maart en

19 maart.

Hartelijke groeten van de gezamenlijke diaconieén

Aanvang 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur.

In de Groene Tuinkerk, Groene Tuin 353, Rotterdam

U kunt zich opgeven via de intekenlijsten in de kerken.
We zamelen geld in voor Youth for Christ

Beste mensen,
Sonneburgh - Ravenswaard 5 Rotterdam - is op zoek naar
mensen die willen helpen.

Voor de kerkdienst op zondagochtend zoeken we
organisten en kerkvrijwilligers. De kerkdienst begint om
10.00 uur.

Op zondagavond is er zondagavondzang om 19.30 uur.
Ook daar zoeken we vrijwilligers voor.

Wilt u ons a.u.b. helpen? Graag uw reactie naar

gea.dkwant@sonneburgh.nl

Staand lezen
Veel mensen hebben in het nieuwe jaar goede voornemens.
Voor christenen kan vaker in de bijbel lezen er €én van zijn. Wat
helpt is om wanneer je de komende tijd leest in je bijbel en je
merkt dat het raakt aan je eigen leven - he, dit gaat over mij -
om dan eens te gaan staan en hardop jezelf voor te lezen.
Misschien denkt u: ja maar, dat lezen kan toch ook wel zittend?
Jazeker, maar als je iets staande leest, dan is je aandacht er heel
anders bij dan als je zit. Al weet ik niet hoe dat komt, het is echt
waar. '

De gezamenlijke seniorenkerstviering

van 19 december 2023 in de Groene Tuinkerk
heeft weer in een behoefte voorzien. De evaluatie
is geweest, en ook het financiéle gedeelte is
afgerond.

De totale kosten waren dit keer iets meer dan
€1.100,- en deze worden gezamenlijk door het
CvK van de Hervormde gemeente en het CvK van
de Gereformeerde kerk gedragen (middels een
verdeelsleutel).

Probeer het eens een keer.
Misschien lazen de Israélieten ook wel staande.

De collecte van die dag, voor het Leger des Heils
in Usselmonde/Beverwaard, heeft het mooie
bedrag van € 533,20 opgebracht. Rechtop werden ze in hun kracht gezet.

Hartelijk dank voor uw gaven! En daarna ging de reis weer verder.

Namens de coordinatoren,
ds. Hermie Hummel

Marjan van Weerden,
Kerkelijk werker

2



VANAF HET DIJKJE
Februari
Op de feestdagen in december is als elk jaar de lange
januarimaand weer gevolgd, compleet met blue monday,
halverwege de maand, de naar het schijnt meest
deprimerende dag van het jaar. Ook al lengen de dagen al
wel weer, het is nog steeds winter.
De Aktie Kerkbalans en de Gebedsweek voor de Eenheid
kleuren de maand januari ook.
In februari gaat de blikrichting alweer richting Pasen.
De 40-dagentijd begint dit jaar half februari al, omdat het
vroeg Pasen is, op woensdag 14 februari is het
aswoensdag.

Schikking kerstmorgen 2023,
Joke Kooiman en
Hennie Kranenburg

Terugblik

Met de 40-dagentijd voor ons, toch ook nog even een
terugblik op de kerkdiensten, vieringen en activiteiten
rondom kerst en oud-en-nieuw. Al met al was het een
mooi, gevarieerd geheel, met voor elk wat wils - van
kerkdienst(en) tot kerstherberg, van wensboom tot
kerstattentie(s), van kerstengel(en) tot senioren-
kerstviering, van kniepertjes tot nieuwjaarsrolletjes, van
goede jaarwisseling op 31 december tot nieuwjaarwensen
op 7 januari... Bedankt nog voor alle inzet voor en achter
de schermen (en ook voor de kerst- en nieuwjaarsgroeten
die ik mocht ontvangen)!

Kerkdiensten

Op zondag 4 februari hoop ik in verpleeghuis Smeetsland
voor te gaan in een Avondmaalsviering, en op 18 februari,
de eerste zondag in de 40-dagentijd, bij ons in de kerk.
We volgen met de schikkingen tijdens de zondagen in de
40-dagentijd het project van de PKN.

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

De liturgiecommissie houdt zich (vanaf de loop van
januari) met deze rode draad bezig.

Op woensdagmorgen 14 februari zijn we vanuit de Groene
Tuinkerk welkom in de parochie-kerk (Reijerdijk) voor de
aswoensdagviering; aanvang 10.00 uur.

Er komen ook weer 40-dagentijdboekjes — ook nu weer
samengesteld door een aantal Ridderkerkse kerken - onze
kerk en de parochiekerk (elders leest u er nog wat meer
over). Wanneer de boekjes er zijn dan liggen ze op zondag
4 of op zondag 11 februari in de kerk klaar. Ook kunt u mij
om een boekje vragen.

Gesprekskring en gebedskring

De gesprekskring is op woensdag 31 januari (de laatste
woensdag van de maand - en niet zoals in het vorige
kerkblad vermeld staat 24 januari! - en op 28 februari, van
10.30 uur tot 11.30 uur. De eerstvolgende gebedskring is
op woensdag 14 februari om 12.00 uur. U bent van harte
welkom.

Pastoralia

Lief en leed wisselen elkaar nogal eens af, en tegenslagen
dienen zich soms ook zomaar bij ons aan.

U sterkte toegewenst en toegebeden wanneer u het nodig
heeft!

De pastorale raad vergadert in februari weer op maandag
12 februari.

Were!dgebedsdg 1 maart 2024

Gebedsweek voor de Eenheid en Wereldgebedsdag
Er is niet alleen een internationale Gebedsweek voor de
Eenheid (in januari) maar er is ook een Wereldgebedsdag
op de eerste vrijdag van maart, dit jaar is dat 1 maart.

Het is de bedoeling om hier in Usselmonde in dit kader die
ochtend een cecumenische gebedsdienst te houden.

Deze gebedsdienst zal in de parochiekerk zijn (Reijerdijk),
om 10. 00 uur. U bent ook hier van harte welkom!
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Tot slot

Van mw. B. kwam er begin januari een gift binnen van
€100,- voor de verwarmingskosten.

Onze hartelijke dank voor deze gift!

En verder....

Naast de gangbare werkzaamheden zal dit jaar tot aan
de zomer ook in het teken staan van afronding en
overdracht. Daarbij hoop ik ook nog iets van wat er nog
‘'op de rol’ was blijven staan te realiseren, zoals
bijvoorbeeld de kloosterdag. U hoort of leest er nog wel
van; het streven is dat er ook een paar gemeentebrieven
uit zullen komen...

P

Heb God lief
en je naaste
als jezell

Gebedsweek voor de Eenheid - januari 2024

Een goede februarimaand,
met vriendelijke groet,

ds. Hermie Hummel

Kalender en gebeden/vieringen
Voor de 40-dagentijd 2024 met als thema: ‘Ga mee’

Ock dit jaar hebben samenwerkende Ridderkerkse
kerken, de Groene Tuinkerkgemeente en de RK.
parochie De Emmaiisgangers in lJsselmonde, een
kalender/boekje voor de 40-dagentijd samengesteld.
Daarin staat het jaarthema van de PKN centraal: ‘Ga mee!
Vanuit verschillende invalshoeken wordt dit thema
belicht met teksten, liederen, gebeden en een
leesrooster voor iedere dag.

Naast de mooie teksten zijn er ook diverse activiteiten.
Zij staan met alle informatie erbij vermeld in het boekje.
Hieronder vallen ook de Solidariteitsmaaltijden op
vier dinsdagavonden in de Groene Tuinkerk, vanaf
dinsdag 27 februari.

De deelnemende kerken stellen het boekje graag
beschikbaar, waarbij er ook een paar exemplaren naar

verschillende verpleeghuizen gaan.

In Ridderkerk is in deze perode een serie
vrijdagavondgebeden, van vrijdag 23 februari tot en
met vrijdag 22 maart.

Hierin staat de Kruisweg van Jezus centraal, naar staties
uit de voormalige 5t. Joriskerk in Ridderkerk. Tijdens de
avondgebeden zijn er momenten van stilte en gebed en
overdenken we passende Bijbelteksten rond het thema.

Elke avond zijn we te gast in een andere kerk, en ook de
voorgangers wisselen elkaar af. De vieringen beginnen

om 19.30 uur, en duren circa 30 minuten, waarna u nog
even na kunt praten bij de koffie/ thee.

Deze cyclus van vieringen start op Aswoensdag 14
februari om 19.30 uur in de:

H. Theresiakapel,
Donckselaan 10b
Slikkerveer.

Ook in de RK. parochie De Emmaitisgangers,
Bandeloodijk 320, is er die dag een viering, aanvang
10.00 uur.

De Emmausgangers
Bandeloodijk 320,
lJsselmonde

Als collectedoel tijdens de avondgebeden is dit jaar
gekozen voor stichting Gaan en Doen. U leest meer
hierover in het boekje.

Op de vrijdagen 16 en 23 februari, 1, 8, 15 en 22 maart, is
er een morgengebed in De Emmaiisgangers: de
aanvang van deze vieringen is 9.00 uur. Op vrijdag 1
maart is het tevens Wereldgebedsdag.

We nodigen u van harte uit om samen, geinspireerd
door de inhoud van het boekje en de gebeden/
vieringen, op weg te gaan naar het feest van de
Opstanding.

We wensen u een gezegende 40-dagentijd toe.

De Projectgroep 40-dagenkalender.

Contactadres: René Barnard, tel. 0180-427682, e-mail
re.barnard@kpnmail.nl



BLOEMENDIENST
Zondag 17 december
Vandaag gingen de
bloemen naar dhr. Bil
in Sonneburgh. Hj R
mocht op 11 december "'
90 jaar worden. g

Zondag 24 december
Mevr. Groen werd op 28 december 90 jaar en werd met
deze ruiker van harte gefeliciteerd.

Zondag 31 december
Mevr. Blokland van de Ravenswaard werd op 28
december 87 jaar

Zondag 7 januari
Op 5 januari werd dhr. Van Keulen van de Grote Hagen

88 jaar

Alle jarigen worden vanuit de gemeente nogmaals van
harte gefeliciteerd!

Zondag 14 januari
Mevr. Los is gevallen en na een ziekenhuisopname

overgeplaatst naar Smeetsland wij wensen haar veel
sterkte en een voorspoedig herstel toe.

Met hartelijke bloemengroeten,
Reini van der Meer 06 21947617
Joke Busse 06 4869 6235

Sing Inn in Bolnes. '7(;
* Liederen uit meerdere bronnen o
die gaan over vriendschap. @, \ {
* Een gezellige sfeer, onderling
contact en plezier.
* Geen eisen vooraf aan zangkunst of koorervaring.
* De vrijheid om eenmalig of vaker aan te schuiven.

Dat zijn de bouwstenen van de 5ing Inn (Inn=herberg) in
de Kerk aan de Maas, Pretoriusstraat 56.

U bent welkom op woensdag 21 februari om 13.30 uur.
Voorbereidend werk en leiding liggen bij Wim en Ria
Keijzer. Jan van der Meer begeleidt ons op de piano
Aanmelding vooraf is niet nodig. Deelname is gratis,
maar er staat wel een spaarpot; van wie het missen kan
wordt een kleine bijdrage op prijs gesteld. Komt u ook?
En wilt u er anderen op attenderen!

Voor informatie kunt u bellen met 06 50 22 82 50 (Ria
Keijzer). Als vervoer een probleem is, kunt dat ook via dit
nummer aangeven.

Het Kerstengelproject vervolg...

In november en december zijn er tijdens de
Adventsweken weer Kerstengelen op pad geweest in
lJsselmonde, om op diverse adressen — anoniem! —
kleine presentjes te bezorgen.

Ook dit keer waren er weer leuke reacties op de
verrassingen, die in de brievenbus gevonden werden.

Lijkt het u of jou leuk, om dit jaar 60k een Kerstengel te
zijn? Houdt dan het kerkblad rond oktober en
november in de gaten, als we weer op zoek gaan naar
Kerstengelen.

Carla Tims, contactpersoon van de Kerstengelen

VERVOER NAAR DE KERK
De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher en mw. Harmsen.

04-02: Dhr. AJ. Kooiman
11-02: Dhr. GJ. Buizer
18-02: Dhr. ). Verschoor
25-02: Mevr. D. van Hengel
03-03: Dhr. LEK. Jungheim

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren

aan: Kerkelijk Burerau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam

of: kerkbu.groenetuin@gmail.com

Verhuisd binnen de gemeente:
Sarie Los - Beukelman van Sonneburgh naar
Smeetsland, Pietersdijk 60. Afdeling Flamingo.




Vanuit de historie:
DE GEREFORMEERDE KERK TE ROTTERDAM
1JSSELMONDE ( deel 2 vervolg)

Het verenigingsleven.

De Jongelingsvereniging ‘Klimop'in 1921
(foto: ‘Tusschen den steenen paal en den donkeren hoek’).

Verder maakten het gereformeerd jeugdwerk en het
overige verenigingsleven een bloeitijd mee. In 1891 was
de Jongelingsvereniging Klimop opgericht, die vele
jaren actief was. Bijbelse-, kerkhistorische-en
vaderlandse geschiedenis, maar ook politieke en
maatschappelijke onderwerpen kwamen tijdens hun
studiebijeenkomsten aan de orde. Elk jaar hielden ze
een jaarvergadering in de kerk.

Op 28 oktober 1920 werd de Meisjesvereniging Mirjam
opgericht, bestemd voor meisjes van ongeveer 16 jaar
en ouder. Er was ook een Meisjesvereniging Hoop der
toekomst, die vele jaren actief was. De
meisjesvereniging Tabitha hield zich onder meer

bezig met naaiwerk ten behoeve van de diaconie en
werd daarom ook ‘naaivereniging’ genoemd. De meisjes
naaiden kleding die door de diakenen zo nu en dan
uitgedeeld werden aan behoeftige gemeenteleden.

De Knapenvergadering Jong Klimop' rond 1928
(foto: ‘Tusschen den steenen paal en den donkeren hoek’).

Ook waren er knapenvergaderingen (de kweekvijvers
van de JV), bestemd voor jongens van 12 tot ongeveer
16 jaar. Verder waren er kleinemeisjesvergaderingen, die
bestemd waren voor meisjes in dezelfde
leeftijdscategorie. Dit waren de kweekvijvers van de
Meisjesverenigingen voor 16 jaar en ouder. Als de
meisjes van de kleinemeisjesvergadering overgingen
naar de Meisjesvereniging kregen ze een
‘Overgangsdiploma’

Er bestond ook een Vrouwenvereniging met de naam
Tabitha. De mannenvereniging met de naam
Abraham Kuyper vergaderde om de twee weken. Ook
bestond een vereniging ‘Patrimonium; die actief was op
sociaal- en maatschappelijk terrein. Veel manslidmaten

waren er lid van. Ze vergaderden eens in de maand. In
1912 werd door Patrimonium in de consistorie van de
gereformeerde kerk een woningbouwvereniging
opgericht, die tot doel had ‘de verbetering der
volkshuisvesting in lJsselmonde’ Deze vereniging heette
eveneens Patrimonium. De laatste vergadering werd in
januari 1939 gehouden.

De Meisjesvereniging ‘Mirjam’ rond 1938
{foto: ‘Tusschen den steenen paal en den donkeren hoek’).

En verder...
In mei 1927 werd het kosterschap van br. Buitenhuis
overgenomen door A. Luijendijk. Ook voor hem gold
een instructie die in enkele regels de rechten en met
zeer veel regels de plichten vastlegde, ondertekend
door de voltallige Commissie van Beheer en de even
voltallige kerkenraad. Het kwam er meestal op neer dat
het hele kostersgezin moest bijspringen omdat br.
Luijendijk zijn werk anders onmogelijk af kon krijgen.
—-B- Omdat al geruime tijd overlast ondervonden werd
van ‘herrieschoppers’ op de galerij werd in 1928
afgesproken geen toezicht meer onderaan de trap naar
de ‘kraak’ te plaatsen, maar commissieleden op de
galerij te laten plaatsnemen om de orde te handhaven.
—B-In 1933 kwam een betreurenswaardig einde aan
de samenwerking tussen de christelijk nationale school
en de gereformeerde school in het dorp. Sommige
ouders gaven de voorkeur aan de laatstgenoemde
onderwijsinstelling en stuurden hun kinderen daarheen,
al waren er ook gereformeerde ouders die hun kinderen
naar de christelijk nationale school stuurden. -~ In
1935 was de Commissie van Beheer behoorlijk kwaad
op de kerkenraad. De commissie wilde niet dat de
kerkenraad eigenmachtig beschikte over het
kerkengeld, omdat het besteden ervan een taak van de
Commissie was. —¢B- In de dertiger jaren werd in
IJsselmonde elke zaterdag gecollecteerd voor de
GEOQS, de evangelisatie onder schippers. Ruim twintig
kinderen van 6 tot 12 jaar gingen de huizen van de
gemeenteleden bij langs om geld in te zamelen. Als
beloning gingen ze zo nu en dan met z'n allen een
dagje uit.

De evangelisatie- en verbandboot "t Anker' van GEOS
(foto uit: ‘Tegen wind en stroom’).

Wordt vervolgd!
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Kerkbalans

Inmiddels is de officiéle 'actieperiode’ van Kerkbalans
afgelopen. Heeft u uw toezegging nog niet
doorgegeven? Wij stellen het op prijs als u dit alsnog
doet. U kunt uw toezegging via de kerk-app doen, het
strookje in de brievenbus doen bij een van onze
kerkgebouwen of u kunt een e-mail sturen naar
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl.

Wellicht vraagt u zich af waarom wij uw toezegging
willen vastleggen? U kunt toch ook gewoon een bedrag
overmaken? Veel leden betalen hun bijdrage gespreid
over het jaar. Sommige betalen maandelijks, andere
betalen in twee termijnen, alles in éen keer of willeurig
gespreid. Hierdoor kunnen wij geen goede inschatting

toezegging niet weten.

van belang om te weten of we wel evenveel
binnenkrijgen als dat we uitgeven. Als de verwachte
ontvangsten tegenvallen dan moeten wij als
kerkrentmeesters actie gaan ondernemen. Wellicht
moeten dan enkele activiteiten geschrapt worden of
moeten we nadenken over een extra actie om toch
voldoende geld te ontvangen.

maken van het bedrag dat we gaan ontvangen als we de

Een goede inschatting van hoeveel we gaan ontvangen is

Alvast hartelijk dank voor uw

2024
gaven!
Namens het College van Actie
Kerkrentmeesters Ke rkb a la ns

Annet de Ruiter

N.B. Als u een herinnering heeft ontvangen voor
Kerkbalans 2023, dan is dit slechts een
geheugensteuntje dat u meer toe had gezegd dan dat
wij ontvangen hebben. Wij kunnen niet in uw
portemonnee kijken. U moet zelf beslissen of u het
genoemde bedrag nog betaalt, of dat u dat niet doet.

M T O
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Overledenen
Naam Overleden Leeftijd
6 dec dhr M.M. Elenbaas 90 jaar
10 dec mw A.J.Monsma 80 jaar
18 dec dhr H. Poel 87 jaar
18 dec mw N. v/d Valk-Hartenveld 97 jaar
24 dec dhr P. Verbeek 77 jaar

A

(Eollecte AJK en PK/ bijdrage kerkblad

December Kerkapp Bankrekening
Collecte diaconie €716,00 €213,00
Voedselbank Kerstpakketten€ 388,50 € 12,00
Collecte kerk €734,00 €28500

Voor de collecte-inkomsten in de kerkdiensten wordt verwezen naar de pagina's
van de Adriaen Janszkerk en de Pelgrimskerk in dit kerkblad.

Als u de QR code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent
transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend
worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

Totaal

£.829.00 Scan de QR code

€ 400,50 met de camera

€1.019,00 van uw telefoon
of tablet.
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Van de predikant

Rondom de diensten

Half februari is in het kerkelijk jaar het begin van de
40-dagentijd of lijdenstijd, waarin we samen toe leven
naar Goede Vrijdag en Pasen (eind maart).

Zondag 4 februari hoop ik zelf voor te gaan. In deze
dienst zal ook het heilig Avondmaal worden gevierd.
Zondag 11 februari is ds. Dirk van Vreeswijk onze
voorganger. Zondag 18 februari is de eerste zondag van
de 40-dagentijd onderweg naar Pasen. |k hoop dan zelf
voor te gaan. Zondag 25 februari zal dhr. Setkin Sies bij
ons voorgaan

Goede, gezegende diensten gewenst!

Geboren

Op 13 januari jl. is een kindje geboren bij Rachel en
Patrick van Leeuwen-Biezepol. Het is hun derde kindje
en haar roepnaam is Mathilde. We feliciteren de ouders
van harte met hun kleine wondertje en wensen hen als
gezin de zorg en liefde van de hemelse Vader toe.

Overlijden

Op 18 december jl. overleed Dhr. Hendrik (Henk) Poel op
de leeftijd van 87 jaar. Na een afscheidsdienst in de aula
is hij op 27 december begraven op de begraafplaats
IJsselmonde. In de afscheidsdienst werden
herinneringen opgehaald en stonden we stil bij de
troost van het evangelie. Onze liefde voor God is altijd
een antwoord op zijn onmetelijke liefde voor ons. De
liefde voor God in ons hart zal nooit vergaan (naar 1
Korintiérs 13), zelfs niet als wij sterven. We wensen zijn
vrouw Tiny Poel-5cheepstra, de kinderen, klein- en
achterkleinkinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

Meeleven

Mw. (Irene) Bakker-Oosterman verblijft nog steeds in
Laurens Binnenweg. In tegenstelling tot het bericht in
het vorige kerkblad gaat het inmiddels minder goed. Ze
heeft een herseninfarct gehad, waardoor ze halfzijdig is
verlamd en ook haar spraakvermogen is aangetast. Dat
is voor haar zelf en ook voor haar man Herman heel
ingrijpend.

* Dhr. Frans Mast heeft bij een val zijn arm gebroken en
verblijft tijdelijk in Buurtpension Noordereiland.

* Mw. Yvonne Heijdenrijk is enkele dagen in het
ziekenhuis opgenomen geweest met darmklachten en
is thuis herstellende.

* Mw. M.E. Stam-Deenen verblijft permanent in Argos
Breede Vliet te Hoogvliet omdat ze niet meer thuis kan
wonen.

We wensen hen allen Gods nabijheid en kracht toe.

g
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Afscheid en bevestiging ambtsdragers

In de dienst van zondag 21 januari jl. namen we, na 12
jaar trouwe dienst als ouderling, afscheid van Renata
van Mastrigt-van der Horst. We danken haar voor haar
inzet en zijn blij dat ze een aantal taken wil blijven doen,
ook als ze geen ambtsdrager meer is. Zo zal Renata de
wekelijkse mailing blijven verzorgen. Ikzelf en ook de
andere ambtsdragers van de Adriaen Janszkerk zijn daar
erg blij mee!

In deze dienst zijn Rianne van Mastrigt-Gorter en Corien
van der Stelt-Prins nieuw bevestigd als diaken en is
Mark Engelbracht, na vier jaar diaken te zijn geweest,
herbevestigd als ouderling, met als speciale
aandachtsveld: de missie van onze gemeente in de
samenleving. We wensen hen alle drie veel vreugde en
zegen toe in hun werk als ambtsdrager voor onze
gemeente.



Nieuw: wekelijks gebedsmoment

Toen ik hier kwam in 2013 was er nog een regelmatig
gebedsmoment, waar gebeden werd voor de gemeente,
voor persoonlijke noden en voor de stad. Dat is om
verschillende redenen gestopt. Toch mis ik het persoonlijk
wel en ben ik de afgelopen tijd op verschillende manieren
aan het denken gezet om een gebedsmoment te
herintroduceren. Ik heb er voor gekozen om, vanaf 31
januari (de week na de week van gebed) tot aan de zomer,
te beginnen met een vast gebedsmoment in de week:
woensdag, van 19:30 - 20:00 uur in de consistorie van de
Adriaen Janszkerk. ledereen die wil is van harte welkom
om mee te bidden, voor persoonlijke gebedspunten, voor
de buurt en voor de wereld.

Gebedsministry-cursus voor jongeren

Op zondag 21 januari jl. is er een start gemaakt met een
cursus gebedsministry voor jongeren (globaal tussen de
14-24 jaar). Het plan daarvoor is geboren toen we
afgelopen zomer met een groep gemeenteleden op New
Wine waren. New Wine heeft mooi materiaal ontwikkeld
dat we voor deze cursus gebruiken. De volgende
bijeenkomsten zijn: 4 en 18 februari, 10 en 17 maart, op
zondag van 17:00-20:00 uur. De avonden beginnen met
een maaltijd. Alle jongeren die daar interesse in hebben
zijn van harte welkom! Ock als je geen lid bent van onze
gemeente en niet alle avonden kunt komen. Voor meer
info: Hanneke Schaap, tel. 0640143393,

Verdiepingsavond
Op woensdag 31 januari en 28 februari (20:00-21:30 uur) is
er een verdiepingsavond in de consistorie van de Adriaen

Felicitaties

Op 31 december mocht dhr. F.G. Nout 90 jaar worden.

Op 14 januari mocht ook mevr. C. Hameete haar 90ste
verjaardag vieren.

Beiden van harte gefeliciteerd namens de gemeente van de
AdriaenJansKerk.

Wij wensen u Gods Zegen voor de tijd die voor u ligt.

Janszkerk. Ik wil in een aantal thema-avonden stilstaan bij
het materiaal dat ook door de meeste huiskringen wordt
gebruikt: het boekje van New Wine over het Koninkrijk van
God. Ik zal een korte inleiding geven en we gaan met
elkaar in gesprek. Vanuit de kerkenraad willen we graag
stimuleren dat iedereen meedoet met een groep, waarin
we met elkaar in gesprek gaan rond de Bijbel en we met
elkaar kunnen meeleven. Deze verdiepingsavonden zijn
met name bedoeld voor mensen die dit seizoen nog niet
meedoen met een huiskring en zijn in een lagere
frequentie (eens per maand) dan de huiskringen. Uiteraard
zijn ook mensen die al wel met een kring meedoen, van
harte welkom! Je hoeft je niet van te voren op te geven.

Belijdenisgroep

Op woensdag 7 februari start er een nieuwe groep ter
voorbereiding op belijdenis en/of doop. Ock als je nog
niet zeker weet of je er aan toe bent, wil ik je van harte
uitnodigen om mee te doen. We starten om 20:00 uur in
de consistorie van de kerk, tot ongeveer 21:30 uur.
Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de
consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Dinsdag 6
februari gaan we weer verder met de Bijbelmorgen over
de eerste hoofdstukken van Genesis. ledereen van harte
welkom.

Uw dienaar, Hans Schaap

Voor de kinderen

- Elke week is er oppas
- Kinderprogramma 4, 18 en 25 februari
- Tienerdienst 11 februari

Collecteopbrengsten
Zondag  Diaconie  Kerk N ) )
3 dec € 450 € 450 Vervoer naar dg kerk Bij verhindering graag de
10 dec £16 €16 4 feb Bastiaan chauffeur bell_en:
17 dec €14,50 €14,50 11feb Aad Roelof Hazewindus
24 dec €16,78 £1678 18 feb Roelof 06 5_7'8 55400 _
Kerstavond€ 310,28 (Voedselbank) 251eb Aad Bastiaan de Ruiter
25 dec €4220 €45 Nieuwe aanmeldingen bif iﬁ 229 32..535
31dec €820 €10 i Schudier: adschiuger

s Wil Schuijer: 0180412141 06 286 26 274
Totaal dec €412,46 €106,77
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Op weg naar Jeruzalem

Voor mijn besef hebben we net Kerst achter de rug, terwijl
de agenda laat zien dat Pasen dit jaar “vroeg valt’, namelijk
op 31 maart. Dat betekent dat 18 februari al de eerste
lijdenszondag, de eerste zondag in de Veertigdagentijd is.
Soms wens je dat die tussenliggende periode wat langer
zou zijn, om zo langer stil te kunnen staan bij de woorden
en de werken van Jezus Christus die Hij in de eerste jaren
van zijn bediening heeft gesproken en gedaan, maar dat is
inderdaad niet meer dan een wens. Op de
lijdenszondagen en met Pasen volgen we het rooster van
de Kinderkerk. We volgen Petrus hoe hij zijn geloof beleeft
heeft. Thema is ‘Met vallen en opstaan - Met Petrus op
weg naar Pasen’

Christus, met eer gekroonde,
Zoon Gods in eeuwigheid,
die bij en in God woonde

en uitging in de tijd,

Gij zijt de morgensterre

die opging van zeer verre,
uw licht straalt wijd en zijd.

Gij zijt als mens geboren,
eenmaal de tijd vervuld,
opdat geen mens verloren
zou gaan in zonde en schuld,
Gij hebt de dood gedood en
Gods hemel weer ontsloten,
het leven ons onthuld.

Bij de diensten
Eén bijzondere dienst in de komende weken en wel op
zondag 4 februari. Het gaat om een samendienst waarin

we ook een aantal ambtsdragers willen herbevestigen en
Dik Kok willen bevestigen in het ambt van ouderling. We
zijn dankbaar dat Dik zijn benoeming heeft kunnen
aanvaarden. Ook zijn we blij dat zowel Jonna van den
Berge-Bakker als Harro den Hartog nog voor een
(kortere) periode beschikbaar zijn als resp. diaken en
ouderling-kerkrentmeester. En dat William van
Wijngaarden zijn werkzaamheden wil voortzetten, maar
dan nu als kerkrentmeester. Gods wijsheid toegewenst.
Goede, gezegende diensten toegebeden, maar bovenal
welkom tijdens elke eredienst.

Omzien naar elkaar

Onze oud-predikant ds. K. Vogelaar keerde viak voor Kerst
weer terug naar zijn woonadres. We wensen hem Gods
kracht toe voor de komende tijd. Zorgen zijn er vooral om
mevr. L.P. (Jo) van Zweden. Ze werd een aantal weken
geleden opgenomen in ‘Humanitas-Acroplis’
(Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam). Haar toestand is
broos en verward. ‘Houdt moed, Ik ben het!’

Mevr. J. (Coby) Poot-Kras is weer thuis na haar
revalidatieperiode in Aafje Maasstad. Ze is dankbaar voor
alle vormen van medeleven. Mevr. E. (Elske) van der
Biezen-Nijenhuis is op 22 januari verhuisd naar
verpleeghuis Joachim en Anna’ (Slinge 70; 3085 EW
Rotterdam). Fijn dat ze nu weer een 'eigen’ kamer met
keuken e.d. heeft, maar ook meer aanspraak om haar
heen. Ook mevr. E.A. Vlasblom-Milnar is verhuisd; zij
verblijft nu in ‘Sonneburgh’ (Ravenswaard 5, 3078 PG
Rotterdam). We hopen dat ook zij zich snel thuis zal
voelen.

We wensen een ieder die zorgen heeft Gods nabijheid toe.
Het thema van dit kerkblad is 'loslaten’ Dat is soms, of
misschien wel vaak, een hele opgave. Zeker als het leven
een bepaalde glans heeft verloren. En toch, ‘in dit alles zijn
wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft
liefgehad.

Aline Paul vertrekt begin februari voor een halfjaarlijkse
stage naar Curacao. Mooi en spannend! Een hele Goede
tijd en Zijn bewaring toegewenst en -gebeden.

Overleden -Nel van der Valk

‘Die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Op maandag
18 december overleed op 97-jarige leeftijd Neeltje van
der Valk-Harteveld. Sinds 1986 weduwe van Maarten van
der Valk. Lange tijd wonend aan de Kromme Hagen; de
laatste tijd verblijvend in Meerweide. Opgegroeid en
verbonden aan Oud lJsselmonde, meelevend met de
Pelgrimskerk. Ze zong graag; haar lievelingslied was ‘Wat
de toekomst brengen moge! Op 22 december j.l. was er
een afscheidsdienst in uitvaartcentrum De Palm, waarna
de begrafenis plaatsvond op de Hervormde Begraafplaats
lJsselmaonde.




Opnieuw Gods troost toegebeden aan een ieder die haar
zal missen. Dat laatste bidden we ook toe voor hen die
Annemieke Penneweert herinneren. Jarenlang heeft ze
kinderwerk in de Pelgrimskerk gedaan. Dat lag haar na aan
‘t hart: kinderen vertellen over de HERE Jezus! Ze verbleef
in de Hofstee; op 21 december kwam ze te overlijden.

Bijbelochtend

Op woensdagochtend 21 februari lezen we verder uit het
Bijbelboek Ezechiél. Op de zondagsbrief hoop ik u nog te
informeren welk hoofdstuk we willen bespreken. Om

09:45 uur staat de koffie al klaar; we starten om 10:00 uur.
Van harte welkom, ook als u, jij er nog niet eerder erbij kon
zijn.

Tenslotte

Als er één ding is wat we amper kunnen loslaten is wel het
hele wereldgebeuren. De veelheid aan oorlog, verdriet en
angst is dagelijks een bron van zorg, een gebedspunt en
onderwerp van menig gesprek. Maar we mogen dit weten:
het loopt God niet uit de hand. Hij komt tot Zijn doel.

Sjaloom! In Christus verbonden, ook namens Jeannette,
Dirk van Vreeswijk.

Bloemen
De bloemen zijn de afgelopen weken met een groet en ter
bemoediging

namens de gemeente van de Pelgrimskerk gegaan naar:

17 dec mw Bruggeman
24 dec Tilly Boogerd
25 dec mw Luteijn

31 dec mw Poot-Kras
7jan fam Kampen

14 jan ds. Vogelaar

Gift
Er is een gift via mw v O van mw van Z van 25 euro voor de
diakonie binnengekomen

Bedankt

Weer thuis! Ik wil iedereen bedanken die mij gesteund
hebben na mijn nare val, waardoor ik een operatie moest
ondergaan aan mijn heup. En later rondom het revalideren
in zorghotel Aafje. De bezoekjes, kaarten en bloemen
hebben mij goed gedaan. Groetend, mevr. J. Poot-Kras.

collecte opbrengsten

zondag diaconie Doel kerkrentm.
17-dec-2023 €72,70 €63,25
24--12-2023 10 uur €44,00 € 26,50
24-12-2023 20 uur €84,25 Voedselbank € 00,00
Kerstpakketten
25-dec-2023 €71,75 €46,10
31-dec-2023 €83,90 €55,50
1-jan-2024 €13,75 €11,50
7-jan-2024 €29,95 €53,80
Advertentie
VAN DER WIEL

We makan ‘trond

Uw woning in omgeving
Rotterdam verkopen?

Baldan met
Jan-Willem van der Wiel

X010 - 497 84 41

& www.wielmak.nl =in Fn@wielh:lk. nl @ Bredencord 2, Rotterdam




Samen

Zangdiensten Breepleinkerk
"Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

Oplossing puzzel

LT

zondag 11 februari
Voorganger is ds. Panc Vermaat. Organist: Martin Mans.

M.m.v. mannenensemble "Laudate”; o.l.v. Adri Poortvliet.

zondag 25 februari
Voorganger is ds. Koos Staat. Organist: Martin Mans.

M. m. v. "Strijens Chr. Gem. Koor"; o.l.v. Johan den Hoedt.

Zie http:/fwww.breepleinkerk.nl/zingenmaaktblij

BENEFIETCONCERT t.b.v.
‘VerenigdeHoop'

Op vrijdag 9 februari wordter
in de Wilhelminakerk in
Ridderkerk-Slikkerveer een
benefietconcert gegeven ten
bate van de nieuw opgerichte
Ridderkerkse stichting
'VerenigdeHoop. Aan het

Theo-Hans Kuijvenhoven (hobo)
en Cornelis den Ouden (piano).
Stichting 'VerenigdeHoop' heeft
als doel het bieden van hulp
vanuit christelijke, Bijbelse
waarden in landen die behoren
tot derde wereld- /
ontwikkelingslanden.

De avond begint om 20:00 uur.

Zondag
£ 18 februar 2024
19.00 wur

Laurenskerk

Rotterdam
Johann Sebastian Bach

William Byrd

Miserere mel
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concert werken diverse bekende
musici mee: naast Christelijk
koor ‘Rejoice’ zijn dat Corné van

De deuren aan de
Bourgondischelaan 1 gaan een
halfuur voor aanvang open. De

der Giessen (panfluit), toegang is gratis.

Theeconcert

10 februari in de Protestantse Gemeente te Bolnes
Marie-Christine Goergen- fluit &
Thea Verhagen- orgel

Thea is een van onze organisten,
Marie-Christine is fluitist, muziek-
docente en musicoloog.

Zij spelen een mooi klassiek programma dwars door de
tijd heen, maar steeds met een lichte knipoog. Misschien
dat u een Bach Sonate niet direct met een knipoog
associeert, maar het is de moeite waard die te komen
ontdekken. De kleine stukjes die Joseph Haydn voor het
Flotenuhr, een mechanisch speelwerk, schreef, klinken op
het kleine orgel van de kerk alsof het daarvoor
gecomponeerd was. Doen ze niets serieus? Ja, toch wel.
De Aria van Fauré en het Adagio van Hoyer zijn momenten
voor overweging. Maar zij eindigen steeds met een

vrolijke noot, misschien dat u de neiging krijgt om zacht
mee te neurién.

Thea start het concert met een solo voor orgel: Pasticio
van Langlais. Pasticio betekent ‘snoepjes’ Rondom dit
concert wordt u verwend met kleine heerlijkheden. Een
feest voor de zintuigen.

We hopen u te ontmoeten op 10 februari. De kerk is om
14.00 uur open, het concert begint om 14.30 uur.

De toegang is gratis, na afloop is er aan de deur een
collecte voor de onkosten.

Kerk aan de Maas, Pretoriusstraat 56,
Ridderkerk - Bolnes
Informatie: Janny van der Voort tel: 06 400 184 20

> ol
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Kerk in lJsselmonde
Bezorging:

Groene Tuinkerk: 010- 482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af
te halen in de hal van de kerk.
Wijzigingen AJK en PK:
ledenadministratie@kerkinijsselmonde.n|
Niet ontvangen:
Groene Tuinkerk
Dhr. Gerrit Buizer
Adriaen Janszkerk
Dhr. Jack van Balen
Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter
Redactie:

Groene Tuinkerk
Mw. Corrie Melenberg-Schop en
Dhr. Gerrit Buizer
redactie.gtk@hotmail.com
Adriaen Janszkerk

Mw. Annet de Ruiter
redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad. pk@kerkinijsselmonde.nl
Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 B7
redactie.ajk@gmail.com

010-48307 64
010-4838237

06-31969486

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD lJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NLO9 RABO 0159096480

o.v.v. ‘abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 -482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD Usselmonde
NL12INGB 0000031620
o.v.v. 'Bijdrage kerkblad’

Advertenties :

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt
u zich wenden tot dhr. Jaap Pols
advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 16 februari 2024

18.00 uur voor het magazin van maart
2024 met het thema:

Eenvoud
druk: Veldhuis Media, Raalte

Service

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010-482 49 56
kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Kaosters: Mw. Hennie Kranenburg, 010 - 47902 94
Dhr. Piet van Rikxoort, 06-27 314093
Scriba: scriba.groenetuinkerk@gmail.com

bijdragen kerk (0.a. VVB)....cccceeeeee...NLT0 INGB 0000 1886 02

of ... NLO9 RABO 0159 0964 80
Diaconi€.. s NLO T INGB 0000 2056 29
Zending....ne e NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.................NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst......neninen..NLO2 INGB 0003 8639 79

tnw. ). Busse - Dekker ewef MK 1. van der Meer - Koole

NL10 INGB 0000 1886 02
NLOS5 INGB 0000 2864 68

(V23 15 1 [0 ][0 S S S
Collectebonnen. .

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)
Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)
Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010- 482 42 08
Adriaen Janszkerk
Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62
Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker
Scriba: 06-51501 803
06-18130047

Dhr. lvo van Bennekom

Dhr. Henk de Jong

scriba@kerkinijsselmonde.nl

Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434} en
Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),
internevertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

diaconie@kerkinijsselmonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Diaconie:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog
voorzitter.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl
Penningmeester: Mw. Annet de Ruiter
penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.......NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften.............NL12 INGB 00000316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam
tel. 06-13556585en010-483 1413

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam

Isselmonde
Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)
info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
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Het is maandagmorgen en Kik ziet de kosteres
opgewekt sjouwen met emmers sop, dweilen en
bezems. Er gaat vast iets groots gebeuren! Dan komt
de dominee erbij. ‘Zo, Berna, eindelijk is het zo ver:

we gaan mijn kantoor opruimen. Ik heb er zin in!’
Mevrouw Bontje glimlacht. ‘Dit is het IDEALE moment!’
‘lazeker’, zegt de dominee, ‘want in de veertigdagentijd
gaan we VERSOBEREN op weg naar Pasen. WEG met
overbodige zaken en rommel! LOSLATEN!" Hij opent de
deur met een zwaai en zegt: ‘Begin maar vast. Ik moet
nog een uurtje op huisbezoek!’” Mevrouw Bontje kijkt
om zich heen. Wat een enorme stapels papier.
Verdroogde planten. Knutselwerken van kinderen.
Bureauspullen, asbakken, bloempotten, fotolijstjes,
posters, resten kaars, stoelen.

Deze puzzel gaat over acht manieren van ‘vastzitten'.
Links staat een versje, rechts staan bevrijdende adviezen. !
Als je de adviezen met een potloodlijn aan de goede regel hebt gekoppeld,
zijn ze in die volgorde ook een rijm. Bovendien vormen de gekleurde
letters dan van boven naar beneden een bevrijdend woord!

. Berna zit vast in haar sombere bui.

. Tommy zit vast in zijn krappe trui.¢—

. Opa zit klem in zijn schuur vol spullen. |

. Oma heeft altijd dezelfde krullen.

. Buurman zit vast in alwéér een dik boek

1
2
3
4
5. Muisje zit vast in een trommel vol koek
6
7. Gerrit zit vast aan zijn haat en nijd
8

. Mina zit vast in schulden en spijt.

Keer terug tot God met heel je hart,
door te vasten en te rouwen.

Want Hij is liefdevol, geduldig en trouw.
Hij is bereid het onheil of te wenden.

Naar Jo&l 212,13

‘lk begin maar met alles BUITEN te zetten wat
overbodig is’, mompelt de kosteres. Op de gang vormt
zich al gauw een dikke berg, waar Kik zich lekker in
verstopt. Dan gaat ze aan het werk met sopdoek en
stofzuiger. Als de dominee terugkomt roept hij: ‘O nee!
Mijn spullen!’ Hij zinkt neer en begint dingen uit de
stapel te halen. ‘Deze bloemen hebben kinderen voor
me geknutseld...”. ‘VIER JAAR geleden, dominee’ zegt
mevrouw Bontje. Ze legt uit dat ze alleen wat oud en
kapot, overbodig en vies was, heeft weggehaald. ‘Kijk
maar!’ De dominee is stomverbaasd als hij zijn kantoor
instapt. ‘O, wat is het ruim. En wat is alles keurig
teruggelegd. Ik kan hier zelfs koffiedrinken met een
gast!’ En laat dat nu toevallig heel goed uitkomen...

Oplossing: loslaten

Eet voortaan beschuit! @

Ga 't anders doen!
Kom mee, erop uit!
Een andere kopen!
Ruim die eens op!
Pas op, je ziet groen!
Leer op iets hopen!

Neern een grijze bob!

Tekster: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurrigns



